
Winterwerk 2023 - 2024 
 

 

Praktisch 
Leden van De Slachsang kunnen zich aanmelden via het mailadres winterwerk@deslachsang.nl 

Leden van Scharnegoutum-Loënga kunnen zich aanmelden via mailadres winterwerk@pknscharnegoutum.nl of via een 

briefje in de brievenbus bij het Martenshûske. 

 

Het winterwerk-programma vindt u ook op onze websites  : https://deslachsang.nl/winterwerk 

 https://www.pknscharnegoutum.nl/winterwerk 

 

Tenzij anders vermeld zijn alle activiteiten toegankelijk voor beide gemeenten. 

 

Graag ontvangen we uw aanmelding voor 1 oktober. 
 
 
Zangdag in Jorwert 
Op zaterdag 16 september wordt er in de kerk van Jorwert bij Nijkleaster gezongen 

o.l.v. Martijn van Dongen. We zingen diverse eenstemmige en meerstemmige 

liederen, van een Gregoriaans Kyrie tot een Zweeds vriendschapslied. Een lied uit 

het eigen Nijkleaster repertoire zal niet ontbreken. De dag is opgebouwd volgens het 

vaste patroon van een kleaster-zaterdag. De kleasterkuier bestaat uit de onderdelen: 

‘stilte, bezinning en verbinding’.  

 

Martijn van Dongen behaalde in 1992 aan het Utrechts Conservatorium haar diploma Uitvoerend Musicus met als hoofdvak 

blokfluit. Na haar studie heeft zij een blokfluitlespraktijk opgebouwd in Baard. Naast haar werk als blokfluitist heeft zij zich 

middels privélessen (Jan Veninga, Hoite Pruiksma) en cursussen bekwaamd in de koordirectie. Zij dirigeert diverse 

klassieke koren en jeugdkoren en is bovendien als zangleraar betrokken bij Nijkleaster. 

 

Tijd: 09:30 tot 16:00 uur (inloop vanaf 09:15), locatie: kerk van Jorwert 

 

Kosten: € 35,- per persoon (incl. programma, koffie/thee en vegetarische lunch) 

Opgave via:   info@nijkleaster.frl  

Meer informatie:  https://nijkleaster.frl/zaterdag/ 

 

 

Hoe geloofde ik vroeger, hoe geloofde ik nu? 
Zoals alles in je leven, maakt ook je geloof voor de meeste mensen een hele ontwikkeling door als je opgroeit, volwassen 

wordt, ouder wordt. De tijden veranderen en jijzelf verandert mee! Er zijn misschien oude zekerheden die je hebt losgelaten, 

twijfels die je hebt omarmd of die aan je knagen, een nieuwe kijk erop die je hebt ontwikkeld. Soms is er aarzeling om daar 

met anderen over te praten: ben ik de enige die zo denkt?  3 avonden praten we met elkaar over ons geloof, ons ongeloof 

en onze twijfels, over wat is veranderd en wat is gebleven. 

 

Maandag 12 februari: Onbevangen als een kind  

Dinsdag 12 maart: Een kritische blik 

Woensdag 17 april: Met nieuwe onbevangenheid? 

 

Zo nodig alternatieve data in overleg. Meer informatie: Lieke Weima 

 

 

Gespreksgroep ‘Rondom 40’ 
Gespreksgroep voor iedereen vanaf eind twintig tot een eindje in de veertig. Door het jaar heen komen we twee of drie 

avonden samen rond een onderwerp, aan de hand van een stukje uit een boek of een podcast. Onze gesprekken gaan 

vaak over maatschappelijke onderwerpen, over geloof, over mensen die ons inspireren, over rust vinden middenin een 

hectisch leven en over veel meer. Vorig seizoen zijn we voor het eerst met elkaar op kloosterweekend geweest en dat 

smaakte naar meer, dus wie weet plannen we ook opnieuw een weekend weg. 

 

Meer informatie bij: Lieke Weima 
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Koffiedrinken Martenshûske  
Iedere maandagochtend van 10:00 tot 12:00 (feestdagen uitgezonderd) is het Martenshûske in Scharnegoutum open 

voor een kopje koffie voor wie maar wil. Je kunt zo binnenlopen, opgeven is niet nodig.  

 

Meer informatie bij: Anna Luimstra, anna.luimstra@gmail.com  

 
 
Breicafé 
Vanaf 12 september hopen we weer op de dinsdagmiddag bij elkaar te komen in het Martenshûske in Scharnegoutum. 

Hier haken/breien we voor een goed doel. U bent van harte welkom (aanmelden hoeft niet). 

 

Contactpersoon: Froukje Jellema (jelstel@gmail.com) 

 

 

Rondom10 
27 september, 25 oktober en 29 november gaan we met elkaar in gesprek over een boekje van Loes Loosen: Het derde 
testament, de bijbel verder schrijven. Daarmee bedoelt de schrijver: wijzelf mogen en moeten de bijbelverhalen verder 
schrijven, door wat ze ons zeggen en wat we ermee doen. 3 woensdagochtenden staat steeds een tekst uit het Nieuwe 
Testament centraal met daarbij de uitleg en uitnodiging uit het boekje van Loes Loosen. Gesprek o.l.v. Lieke Weima. Tijd: 
10:00 tot 11:30 uur, locatie: Swettehus.  
 
 

Rondom10 - 24 januari: De wereld van dementie 
Steeds meer mensen leiden aan vormen van dementie. Hoe kun je mensen met dementie het beste 
bijstaan? Wat kun je hen bieden en wat hebben zij jou te bieden? En wat blijft er over als 
communiceren met de ander via taal niet meer gaat? Aart Veldhuizen is predikant van PKN 
Langweer, pastoraal supervisor en heeft als geestelijk verzorger in de ouderenzorg en in het 
ziekenhuis gewerkt. Op 24 januari gaat hij met ons in gesprek over de wereld van dementie. 
 
Tijd: 10:00 tot 11:30 uur, locatie: Swettehus.  
 
 

Rondom10 - 14 februari: De wereld van de gevangenis 
Henk Dillerop heeft ruim veertig jaar gewerkt tussen criminelen. Hij sprak met 
moordenaars, verkrachters, overvallers drugshandelaren en brandstichters. Op 14 
februari komt hij in Scharnegoutum een letterlijk 'boeiend' en indringend verhaal 
vertellen over het leven binnen de muren van een gevangenis. Iedereen krijgt 
ruimschoots de kans die vraag te stellen, die hij of zij altijd al had willen stellen over 
detentie. Henk opent met zijn verhaal deuren, die iedere dag ook weer dicht gaan. 
 
Tijd: 10:00 tot 11:30 uur, locatie: Swettehus.  
 
 

Rondom10 - 27 maart: De wereld van het hospice 

Op 27 maart komt een medewerker van Hospice de Kime uit Sneek vertellen over het hospice en over haar werk. Wat 

maakt het hospice tot zo’n unieke plek? Niet voor niets zeggen hospice-medewerkers vaak: dit is geen plek van de dood, 

ook al overlijden hier mensen. Dit is een plek vol leven! 

 

Tijd: 10:00 tot 11:30 uur, locatie: Swettehus. 

 

 

Fotoworkshop 

Net als voorgaande jaren is het weer de bedoeling om indien mogelijk met medewerking van een professionele fotograaf 

een paar keer op pad te gaan. Het gaat om de schoonheid van de natuur maar net zo goed om de eenvoudige en kleine 

dingen die we hierin tegenkomen en waarvan we kunnen genieten door hun complexiteit of eenvoud. Het is de bedoeling 

vooraf een korte samenkomst te plannen waar we gaan proberen het thema ‘Ga je mee’ te geven voor we op pad gaan. 

De uitkomst kan in overleg met de Nieuw Vierengroep in het voorjaar in een dienst worden ingepast. 

 

Meer informatie bij: Ytsen Tamminga, 06 5321 0379, yetsentam@gmail.com 

  

 

 

mailto:anna.luimstra@gmail.com
mailto:jelstel@gmail.com
mailto:yenbtamminga@ziggo.nl


Excursie Grienedyk 

fietsexcursie naar de Grienedyk, bij het Sneekermeer. Onder de bezielende leiding van Geart Bos gaan we genieten van 

de mooie natuur in dit gebied en een stukje geschiedenis. Duur: 2,5 uur. 

 

Meer informatie: Kees de Vries, kdevriesk@gmail.com  

 
 
Film-avond 
Sasha is geboren in het lichaam van een jongen. Thuis kan ze zichzelf zijn, maar op school en 
op balletles blijven ze haar behandelen als jongen. Petite Fille toont zowel de strijd van een 
gezin tegen hun vijandige omgeving als hun dagelijkse beslommeringen. We zien Sasha spelen, 
op balletles en tijdens haar therapiesessies op de genderpoli. Met veel zorg schetst regisseur 
Sébastien Lifshitz een ontroerend portret. In Petite Fille geeft hij een kijk in het leven van een 
familie die vecht voor het geluk van hun dochter in een samenleving die vasthoudt aan 
traditionele ideeën over gender. 
 

We bekijken deze liefdevolle documentaire op zondagavond 29 oktober in de Martenstsjerke in Scharnegoutum. 

Tijd: 20:00 - 21:30 uur. 

 

Meer informatie bij Lieke Weima 

 
 
Klimaatgesprekken 
Wie doet er mee? Met meerdere groene kerken in Friesland willen we kijken of we een groepje samen kunnen stellen om 

een workshopreeks te volgen bij KlimaatGesprekken. De missie van KlimaatGesprekken is om klimaatvriendelijke keuzes 

vanzelfsprekend maken. Deze beweging naar een normverschuiving willen we versnellen door gebruik te maken van een 

praktische methodiek en klimaatpsychologie. We richten ons op het verkleinen van de voetafdruk, maar vooral ook op het 

vergroten van de handafdruk. De handafdruk is de indirecte invloed die je op de omgeving hebt, bijvoorbeeld door het 

voeren van een goed klimaatgesprek. Deze 'handafdruk' neemt een prominente plek in in de reeks. Het gaat om 6 

avondbijeenkomsten in Leeuwarden of in Heerenveen. Voor vervoer zorgen we samen (carpoolen). 

 

Meer informatie: Lieke Weima of https://www.klimaatgesprekken.nl/workshopreeks-volgen/ 
 
 
Kloosterweekend oktober 2024 
Kloosterweekend 18- 20 oktober 2024: in oktober 2024 (dit duurt nog lang, maar reserveren in een klooster 

moet altijd lang van tevoren) gaan we een weekend naar de broeders Benedictijnen van de abdij van 

Egmond in Egmond-Binnen. Een plek voor gebed en ontmoeting, van rust en stilte, waar men zich thuis 

voelt en op adem kan komen. 

 

Meer informatie bij: Wietske Brandinga, w.brandinga@gmail.com of Lieke Weima 

 

 

Meditatie 
Mediteren, je kunt het leren. In het komende winterseizoen is er de mogelijkheid om maandelijks mee te doen aan een 
meditatie. We worden stil bij een tekst uit de Bijbel om ons daarna naar binnen te keren en te luisteren waar deze tekst ons 
raakt, waarom het ons raakt en wat dit ons te zeggen heeft. Meditatie is niets anders dan stil worden. Gewoon gaan zitten 
en luisteren naar je innerlijk. Daar in de stilte van jezelf is de stem van de Bron te horen. Een zachte stem die wegvalt in 
de drukte en ruis van het dagelijks leven maar tevoorschijn komt wanneer je stil wordt en ruimte maakt. Mediteren brengt 
rust en kalmte in je leven bovendien is het goed voor je gezondheid en je nachtrust.  
 
We beginnen in de kerk, en wanneer het later in het seizoen kouder wordt, is het bij mij aan huis. Ervaring is niet nodig 
omdat iedere meditatie weer nieuw is. Je mag op een meditatiekussen zitten of gewoon op een stoel. Voor in de kerk is het 
fijn als je zelf een dekentje, kussen of bankje meeneemt. Natuurlijk mag je gewoon een keer komen proeven en ervaren of 
het iets voor je is. De avonden zijn op donderdag 14 september, 12 oktober, 9 november en 14 december 2023. 
En op 11 januari, 8 februari, 14 maart en 11 april 2024. Tijd 19.30-20.30 
 
Meer informatie: Aletta Nieboer, 06 1388 9717 
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Mienskip-groep Slachsang 
De “Mienskips”-gespreksgroep (Wiuwert, Britswert en Easterwierrum) komt ook dit seizoen weer een aantal avonden bij 

elkaar. We komen steeds bijeen bij een van de deelnemers thuis. De locatie voor de eerste avond is nog niet bekend, 

evenmin als het onderwerp dat we dan bij de kop zullen nemen. 

 

Groothuisbezoek 
Begin 2024 organiseren we twee keer een groothuisbezoek: op woensdagochtend 17 januari en op donderdagavond 25 

januari. Beide keren in het Martenshuske. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten in kleine setting onder het 

genot van een kopje koffie/thee en een goed (geloofs)gesprek. Voor vervoer kan zo nodig worden gezorgd!  

Meer informatie: Lieke Weima 

 

Samen eten (Scharnegoutum) 
Aan tafel ontstaan vaak de mooiste gesprekken, dus gaan we ook weer samen eten! Dit winterseizoen komen we 3 keer 
bij elkaar. We maken groepjes van zes personen en 3 keer eten we in verschillende huizen. De groep rouleert van 
deelnemers en van gastgezin. Het gastgezin kookt het hoofdgerecht en het nagerecht. Onderling kan in de groep 
besloten worden of een andere deelnemer het nagerecht verzorgt.  

Bij opgave graag vermelden met hoeveel personen u meedoet, en of u gastheer/-vrouw wilt zijn. 

 

Meer informatie bij: Wietske Brandinga (w.brandinga@ziggo.nl) en Joke Huizinga (jokehuizinga@hotmail.com) 

 

 

Kinderkerk Scharnegoutum (1e en 3e zondag van de maand) 
Samen vieren, ervaren en beleven van de eeuwen oude Bijbelverhalen en prachtige feesten die 

bij ons christelijk geloof horen. In de adventstijd en de veertigdagentijd is er iedere zondag 

kinderkerk en doen we een project. 

 

Meer informatie bij: Petra Ypma, petraatje78@hotmail.com 

 
 
JOP Scharnegoutum 
JOP staat voor Jongeren Ontmoetings Plaats en is een enthousiaste, laagdrempelige jongerenclub voor jongeren uit de 1e 

t/m 3e klas van de middelbare school. We zijn vooral een doe-club: quiz-avond, kerstworkshop, filmavond, koke, BBQ, een 

uitje naar een grote stad, enz. Ontmoeting, plezier en respect staan hierbij centraal.  

 

Meer informatie bij: Annelien Niemeijer, 06 5023 4019 

 
 
Sobere maaltijd Scharnegoutum 
In de week voor Pasen eten zijn alle gemeenteleden welkom in het Swettehus voor een maaltijd die bereid is door de 

JOPpers. We laten zien dat sober ook lekker kan zijn en starten zo de Stille Week met samenzijn en een moment van 

bezinning. 

 

Wanneer: Maandagavond 25 april 2024 in het Swettehus, Scharnegoutum 

 

Meer informatie bij: Annie Lam, annielamdeboer@live.nl 
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